
Zoekplaatje: 
Waar is dit?
Weet jij wat er op de foto staat en waar die 
is genomen? Het antwoord vermelden we 
in de volgende krant.

Vandaag ga ik, Annelies Maars, op bezoek 
bij mijn buurman Jan Gijsbers. Jan is 85 jaar. 
Samen met zijn vrouw verhuisde hij in 1999 naar 
de Aurikelstraat. Sinds haar overlijden, 8 jaar 
geleden, woont Jan alleen. Het is de mooiste 
plek waar Jan ooit heeft gewoond. Hij had hier 
100 jaar eerder naartoe willen verhuizen. 

Jan is geboren in Soest, in een gezin met 4 kinderen. In de 
oorlog moesten zij vluchten omdat de vader van Jan zich 
verzette tegen de bezetter. Jan was nog maar 1 jaar oud. 
Op de fiets vertrok het gezin naar Amsterdam. Jan is altijd 
in Amsterdam gebleven. Samen met zijn vrouw heeft hij 
eerder in West en Zuidoost gewoond. 

Verliefd
Bij onze eerste kennismaking maakte Jan gelijk indruk op 
mij. Hij straalde en vertelde al snel dat hij verliefd was. Jan 
heeft een vriendin die hij via Tinder heeft ontmoet. Twee 
jaar geleden lieten zijn buren hem Tinder zien. Hij was gelijk 
enthousiast over de dating app die helpt om iemand te 
vinden met dezelfde interesses. Want alleen zijn, is niets 
voor hem. Hij wil zijn leven graag delen met een lief. Dat 
doet hij nu in de vorm van een latrelatie: samen maar toch 
ook met je eigen plek. Hij kan zijn geluk niet op.

Colofon
Dit is een krant voor en door bewoners van de 
Bloemenbuurt. Die bestaat uit de Latherusbuurt, 
Nigellebuurt, Elzenbuurt, Heggerankweg en 
Floradorp. Hoi Bloemenbuurt verschijnt 2x per jaar,  
in de zomer en winter.
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Floramobiel: 
gezellig en altijd 

in de buurt
Doe je mee?
Ken je iemand met een goed verhaal voor onze 
buurtkrant? Heb je een interessant onderwerp voor ons 
of het laatste nieuws uit de buurt? Neem dan contact op 
met de redactie via Simone Schrijnders van Buurtkamer 
Heliotroopstraat via mail: simone19565@gmail.com of 
bellen: 06 20 44 59 10.

Bijzondere ontmoeting 
met buurman Jan

Erop uit
Jan heeft 40 jaar met plezier gewerkt bij 
houthandel de Key bij de Hembrug. Op het laatst 
was hij daar werfbaas. Hij vertelt dat hij geen type 
is voor clubjes. Toch kent hij veel mensen in de 
buurt door zijn wandelingen met de hond. Nu 
gaat hij samen met zijn vriendin erop uit. Samen 
genieten zij van de kleine dingen in het leven. 

Bijzonder
Laatst kreeg ik een appje van een buurvrouw. Zij 
vroeg of ik Jan kon ophalen uit het ziekenhuis na 
zijn operatie. Zij ging hem brengen. Natuurlijk kon 
ik dat! Wat Jan bijzonder maakt is dat hij actief op 
zoek is gegaan naar geluk. Het maakt niet uit hoe 
oud je bent. Hij zegt dat de liefde hem jong en 
gezond houdt. Wij zijn blij met onze buurt en onze 
buurman. 

Samen met een kind bezoeken we zijn of haar 
favoriete plek in de buurt. Dat kan van alles zijn. 
Van een bankje op het plein, een plekje onder 
een boom, de schommel in de speeltuin, het 
klushoekje in het schuurtje in de achtertuin of 
zijn of haar slaapkamer.

Op het sportveld tegenover het zwembad wordt fanatiek 
gesport. Een groep tieners is aan het voetballen onder 
leiding van hun zeer bevlogen coach. Hij werkt voor de 
stichting ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’. Zij helpen jongeren 
aan een fijne vrijetijdsbesteding. 

Lees verder opde volgende pagina  

Je hebt hem vast wel eens zien rondrijden: de 
Floramobiel. Dit grappige elektrische wagentje 
helpt ouderen en minder mobiele bewoners om 
zelfstandig op pad te gaan. Bijvoorbeeld naar 
winkels, de markt, het ziekenhuis en sociale 
activiteiten. We rijden een rondje mee met 
Elmas Yildiz en mevrouw Timmer.

‘Zeg maar Ellie, zo noemt iedereen me’, begroet ze ons 
enthousiast. Ellie is een van de vijf vrijwillige chauffeurs van 
de Floramobiel. Elke woensdag vervoert ze bewoners van 
en naar hun plek van bestemming. Eén-op-één. Ellie rijdt 
nu al twee jaar op de Floramobiel. Ze kent haar passagiers 
inmiddels best goed. 

Naar Boven ‘t Y
We stappen bij haar in, klikken de gordel vast en 
vertrekking richting winkelcentrum Boven ’t Y. Daar halen 
we mevrouw Timmer op bij de Jumbo. ‘Ik heb veel vaste 
klanten, maar mevrouw Timmer is nieuw voor mij’, vertelt 
Ellie onderweg. ‘Ik heb haar vanochtend thuis in De Banne 
opgehaald. Ze is een paar uurtjes boodschappen doen.’

Een luisterend oor en gezelschap
Ellie vindt het fijn om mensen te helpen en blij te maken. 
‘Ik hou van autorijden, van een praatje maken en iets 
betekenen voor de buurt. De meeste mensen zitten 
vol verhalen, dus er wordt wat af gebabbeld in de 
Floramobiel. Ik merk dat veel mensen eenzaam zijn. 
Daarom is onze dienst ook zo waardevol. We bieden niet 
alleen praktische hulp maar ook een luisterend oor en 
gezelschap. Ik bouw met veel van mijn klanten echt een 
band op. Dit werk past heel erg goed bij me. Ik voel me 
altijd voldaan aan het einde van zo’n dag.’

Mijn buurt, mijn wereld

Maar voor de jongens is het veel meer dan dat. Ze vinden 
hier hechte vriendschap en vooral veel plezier. 

Whalid (13) woont in de Bloemenbuurt. Samen met zijn 
vrienden voetbalt hij hier elke dinsdagmiddag. Ze poseren 
niet graag voor de camera maar hun favoriet plek in de 
Bloemenbuurt? Het voetbalveldje bij het zwembad.

Ellie is chauffeur van de Floramobiel. Joop Herders heeft een ritje besteld.



Vervolg voorpagina

Geen rosbief meer
Ellie rijdt pittig door. Ze weet uitstekend de weg in Noord. 
Als we de Jumbo naderen, zien we mevrouw Timmer al 
staan. Ze leunt op haar rollator. ‘Hebt u alles kunnen halen 
wat u nodig hebt?’, vraagt Ellie. ‘Ja kind, alleen hadden 
ze geen rosbief meer’, antwoordt mevrouw Timmer. ‘En 
de Lidl had die ook al niet. Maar niet getreurd, ik vraag 
morgen aan m’n dochter of ze dat wil kopen.’ 

Persoonlijk en betrouwbaar
Met hulp van Ellie gaat mevrouw Timmer op de achterbank 
zitten. Met twee tassen en de opgevouwen rollator naast 
haar. ‘Het is heerlijk hoor’, zegt ze over de Floramobiel. ‘Ik 
maak ook gebruik van de Bannehopper. Deze diensten 
zijn echt een uitkomst. Als ik met het RMC-busje ga, dan 
ben ik lang onderweg. Want je moet eerst andere mensen 
mee ophalen en wegbrengen. Dan ben je zo een halve dag 
kwijt. De Floramobiel is snel, heel gezellig, persoonlijk en 
betrouwbaar. Echt hartstikke leuk. Ik heb m’n hele flat er al 
over getipt.’ 

‘Ga lekker de deur uit’
Mevrouw Timmer heeft een opgewekte persoonlijkheid. 
Ze woont al 24 jaar alleen. ‘Maar je moet zelf wat van het 
leven maken’, vindt ze. ‘Schiet op! Ja, ik ben optimistisch 

hoor. Ik zeg altijd: wat er moet gebeuren, moet er 
gebeuren. En je moet lekker de deur uit. Anders wordt je 
wereld wel erg klein. Nee, ik ga niet achter de geraniums 
zitten. Tegen mijn kleinkinderen zeg ik ook: geniet maar 
van het leven.’

Schat
Aangekomen bij het appartementencomplex van 
mevrouw Timmer, helpt Ellie haar uitstappen met alle 
spullen. ‘Ah, je bent een schat’, zegt ze tegen Ellie. ‘Ik 
heb 44 jaar in Floradorp gewoond en nou alweer bijna 
14 jaar hier. In Floradorp zijn er haast geen winkels meer. 
Hier heb je ook niet alles in de buurt. Gelukkig is er dan de 
Floramobiel. Dan kom je nog eens ergens.’

De Floramobiel: aanvullend vervoer voor ouderen en 
minder mobiele bewoners.

Wanneer: doordeweeks van maandag tot en met vrijdag 
van 09.00 tot 15.30 uur

Reserveren: minimaal een dag van te voren via nummer: 
06 – 23 52 01 18 (bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur)

Kosten: € 1,50 per enkele rit

De Duindoorn
Wat weet jij over de planten, bloemen of 
struiken die voorkomen in de straatnamen van 
de bloemenbuurt? Dit keer de Duindoornstraat.

De Duindoornstraat ligt tussen de Ribesstraat en de 
Hortensiastraat. De duindoornplant is een fruitstruik. Ze 
groeien goed in de duinen. De oranje bessen zijn echt een 
superfood, je kan er heerlijke jam van maken. De bessen 
bevatten 30 keer meer vitamine C dan sinaasappels. 
Alleen de vrouwelijke plant geeft fruit. Gelukkig heb 
je maar één mannelijke plant nodig voor elke 5 tot 10 
vrouwelijke struiken. 

Supermarkt Fatih Lido is echt een begrip in 
onze buurt. Veel buurtjes doen hier wel eens 
boodschappen. Meestal maken ze dan ook een 
praatje met Cahit en Hatice. Zij runnen de winkel 
al 22 jaar. In dit eerste nummer van onze krant, 
mogen zij natuurlijk niet ontbreken. Hoe gaat 
het met ze en met de buurtwinkel?

Lido zit op de hoek van de Sneeuwbalstraat en 
Fresiastraat. Wat bij binnenkomst altijd meteen opvalt, 
is hoe schoon en netjes de zaak eruit ziet. De winkel telt 
zo’n 100 vierkante meter. Alle ruim 1200 producten staan 
er keurig geordend in de schappen. Zelfs de courgettes, 
witlof en komkommers liggen netjes op een rijtje in het 
groenterek. 

Je kunt best veel krijgen bij Lido. Van melk, brood en 
schoonmaakmiddelen tot speciale producten zoals 
baklava. Maar ook broodjes met feta of sesam, speciaal 
voor Lido gebakken.  

Droom
Eigenaar Cahit (spreek uit: Dzjahiet) is geboren in de 
Korenbloemstraat. Hij kent de buurt dus al zijn hele leven. 
Cahit en zijn vrouw Hatice (spreek uit: Hatiesj) openden 

Lido in 2003. Daarvoor had Cahit al ervaring opgedaan in 
een groentewinkel en een speelpark. ‘Maar ik droomde er 
altijd al van om een eigen zaak te hebben. Mijn vrouw en ik 
hebben twee zoons. Lido is ons derde kind.’

Trouwe klanten
Ondanks de concurrentie van grote supermarkten heeft 
Lido een trouwe klantenkring. Cahit schat dat zo’n 80% 
van de buurtbewoners regelmatig een boodschapje komt 
doen. Dat komt omdat Cahit en Hatice een sterke band 
met hun klanten hebben. En daar zijn ze trots op. 

‘Oompje en tante’
‘Lido is geen gewone winkel, zegt Cahit. ‘We zijn een 
ontmoetingsplek. Mensen komen niet alleen voor 
boodschappen, maar ook voor een praatje. Sommigen 
spreken voor onze deur met elkaar af om van hieruit 
ergens anders heen te gaan. Veel jongeren noemen mij 
oompje of papa. Hatice wordt tante of mama genoemd. ’

Vergeetwinkel en huiskamer
Vaak komen mensen ook iets kopen wat ze in de grote 
supermarkt vergeten zijn. ‘Daarom noem  ik ons voor de 
grap ook wel eens de vergeetwinkel’, lacht Cahit. ‘We 
zijn echt een soort huiskamer van de buurt. Een plek voor 
contact, om steun te vinden of gewoon even te lachen. 
Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd, zeg ik 
altijd.’

Nog 10 jaar door
Op de vraag of Cahit plannen heeft om te stoppen, 
reageert hij duidelijk: ‘Nee, ik ga zeker nog 10 jaar door. Ik 
ben nu 52 jaar en thuiszitten is niks voor mij. Mijn werk en 
mijn klanten maken mij altijd blij.’ 

Wist je dat?

Fatih Lido genoemd is naar een van de zoons 
van Cahit en Hatice? Hij heet Fatih.

--
Zoon Fatih kapper is? Hij is eigenaar van 

kapsalon Fatihtolga in de Ribesstraat 32.
--

Fatih Lido brood verkoopt van De Lekkere 
Dingen Bakker uit Banne Buiksloot?

Ondernemen  
in de buurt

Supermarkt Lido: 

een warme 
ontmoetingsplek 

Tussen de bloemetjes

Hoe werkt de Floramobiel?
De Floramobiel biedt persoonlijk en één-op-één 
vervoer, mét aandacht. Mensen moeten zich 
telefonisch aanmelden bij vrijwilliger Jolanda. Zij 
regelt de planning. De vrijwillige chauffeurs halen 
en brengen mensen tot aan de voordeur van hun 
bestemming.

Van wie is de Floramobiel?
De Floramobiel is opgezet door Stichting 
Flora4life. Dat is de bewonersorganisatie die 
zich inzet voor buurtgenoten in Floradorp en 
de Bloemenbuurt. John de Jong is betrokken 
bij Flora4Life. Hij is dan ook geen onbekende in 
de buurt. John onderhoudt de contacten met 
de gemeente, regelt subsidieaanvragen en 
begeleidt nieuwe chauffeurs. Hij zorgt ook dat 
de Floramobiel veilig in en uit de stalling wordt 
gehaald. En niet onbelangrijk: dat de accu altijd 
opgeladen is. De sfeer binnen het team van de 
Floramobiel is hecht en gezellig, met groepsapps, 
gezamenlijke uitjes en steun voor elkaar.

Waar rijdt de Flora Mobiel 
naartoe?
De Floramobiel rijdt binnen een straal van 
vijf kilometer rondom Floradorp. Populaire 
bestemmingen zijn:

	´ Buikslotermeerplein 
	´ Ziekenhuis en fysiotherapiepraktijken
	´ Verzorgingshuizen zoals het Eduard Douwes 

Dekkerhuis
	´ Dagbestedingslocaties
	´ Het Noorderparkbad, winkels, of gewoon een 

sociaal bezoekje

Elmas Yildiz en mevrouw Timmer

Hoi Bloemenbuurt    Berichten door en voor de buurt



Swingende zomershow van 
Gospelkoor Noord

Op zaterdagavond 5 juli kun je genieten van de 
opzwepende klanken van Gospelkoor Noord. Dan treden 
ze op in de Roze Tanker onder leiding van Chy-Kyria. 
Ze treden 2 keer op: van 18.00 tot 19.00 uur en van 19.00 
tot 20.00 uur. Er zijn hapjes en drankjes. 
Kaartjes kosten 5 euro en zijn te koop door een mailtje te 
sturen naar: gospelkoornoord@gmail.com
Adres Roze Tanker: Nieuwe Leeuwarderweg 15.

Ken je de sociale 
buurtvoedseltuin al?

Sinds dit voorjaar groeit er wat moois voor de deur van 
Buurthuis Het Anker in het Noorderpark. Hou je van 
tuinieren, gezonde groentes, bloemen en gezelligheid 
met oude en nieuwe buren? Doe mee in onze Sociale 
buurtvoedseltuin. Bel of app Emma: 06 -  24 50 91 36  
of loop eens gezellig langs.

Wanneer: elke 
woensdagochtend
Hoe laat: vanaf 10.00 uur

Veel van onze buren in Floradorp wonen hier al 
(bijna) hun hele leven.  Zij weten veel over de 
buurt, wie er wonen en gewoond hebben. Maar 
ook hoe het is veranderd door de jaren heen. 
Zo ook Ko Liefveld. Ko was een goede kennis 
van de moeder van John de Jong en zijn zus Ellie. 
John en Ellie gaan al jaren bijna elke zaterdag 
even op de koffie bij Ko. Ze luisteren dan naar 
zijn verhalen over vroeger. De redactie van de 
buurtkrant drinkt dit keer een bakkie mee.

Ko is 88 jaar en geboren in de Latherusstraat in de 
Bloemenbuurt. In zijn twintiger jaren kwam hij in dit huis 
aan de Campanulastraat wonen. ‘Ik woon nu 64 jaar op 
het dorp’, zegt Ko met een twinkeling in zijn ogen. ‘Maar ik 
kwam hier als kind al spelen. Toen noemden we Floradorp 
al de rimboe.’ 

Bed in de kast
Ko groeide op tijdens de oorlog. Hij herinnert zich hoe 
een bom viel op de kerk in de buurt van zijn school: ‘Op 
zondag, gelukkig. Anders waren we er misschien allemaal 
niet meer geweest.’ Tijdens de oorlog woonde hij even in 
de stad, maar daarna keerde het gezin terug naar Noord. 
‘We hadden niks. Geen goed eten en weinig ruimte voor 
een groot gezin.’
Na zijn trouwen woonde Ko eerst nog een tijd bij zijn 
moeder in huis, in de Latherusstraat. ‘Ik had een bed in de 
kast gebouwd, gewoon in de woonkamer’, vertelt hij. ‘Als 
de deur open moest, moest je het bed opklappen. Mijn 
vrouw en ik sliepen daar samen in.’

Vreugde en verdriet
Ko en zijn vrouw kregen zes kinderen, maar hun 
gezinsleven begon met verdriet. ‘Ons eerste kindje 
overleed’, vertelt hij. ‘Daarna kregen we een tweeling, 
gevolgd door nog drie kinderen. Helaas is een van mijn 
zoons op zijn 21e ook overleden. Hij is omgekomen bij een 
verkeersongeluk op de Kamperfoelieweg. Ook mijn vrouw 
is er al lang niet meer. Daar heb ik nog altijd veel moeite 
mee. Ik ga vaak naar de Noorderbegraafplaats, dan maak 
ik het graf mooi en ben ik even bij ze.’

Hard werken
Lang woonden ze met z’n allen in dit huis in de 
Campanulastraat. ‘Boven waren maar twee kleine 
slaapkamers’, zegt Ko. ‘Alles was improviseren. Maar het 
was een hechte tijd. Je maakte er samen gewoon wat van.’ 
Ko heeft altijd hard gewerkt. Hij deed van alles: 
van melkbussen brengen en halen tot werken in de 
stadsreiniging. Ook maakte hij samen met zijn vrouw 
uitlaatpakkingen voor de Volkswagenfabriek. ‘Later bleek 
dat daar asbest in zat, maar toen waren de risico’s voor je 
gezondheid nog onbekend.’

Naar elkaar omkijken
Wat Ko vooral koestert, is de saamhorigheid van vroeger. 
‘Iedereen kende elkaar. En als er iets was, waren de buren 
er voor je. Toen mijn vrouw ernstig ziek was, kwam een 
buurvrouw vaak helpen met allerlei klusjes.’ Zelf hielp Ko 
ook anderen. Dat ging soms ver. Zo nam hij zestig jaar 
geleden de schuld op zich na een auto-ongeluk van een 
buurman die geen rijbewijs had. ‘De buurman had pas een 
auto gekocht en reed zichzelf en zijn zoon de bocht uit. 
De auto total loss en zijn zoon gewond. Toen de politie 
vroeg wie er had gereden, zei ik dat ik dat was. Ik heb 
een rijbewijs. Ik wilde niet dat hij er nóg meer ellende van 
kreeg. We keken naar elkaar om. Zijn kinderen komen nog 
steeds af en toe koffie bij me drinken.

Jammer
Ko heeft de buurt erg zien veranderen. ‘Veel oude 
bekenden zijn overleden of verhuisd’, zegt hij. ‘Dat is 
jammer. Vroeger stond de deur gewoon open. Nu zitten er 
vier sloten op. Ik ken veel mensen niet meer.’ Ko mist het 
contact met nieuwe buren. ‘Sommigen zeggen nog niet 
eens gedag. Dat was vroeger ondenkbaar.’

Maar je krijgt Ko niet uit zijn huis. ‘Ik blijf hier tot mijn dood. 
Mijn kinderen en kleinkinderen komen vaak langs. En 
gelukkig komen John en Ellie nog altijd trouw op de koffie.

Oproepen & kort nieuws

31 augustus is het weer één groot feest voor en door 
Noord. Een Noordse ratjetoe aan live acts, muziek, 
een rommelmarkt, een kindervrijmarkt, vermaak voor 
kids en Noordse gezelligheid. Hoe meer mensen 
meedoen, hoe meer feest. Kom helpen, maken, 
spelen, verkopen, vertellen, schminken, dansen, 
zingen, shinen – samen gaan we met kleine beetjes 
grootse dingen doen!

Het is gratis. Voor meer informatie en 
aanmelden, kijk op: www.allesisnoord.nl

Wanneer: zondag 31 augustus 2025
Hoe laat: van 13.00 tot 20.00 uur
Waar: in het Noorderpark

Instagram: @HetAllesisNoordFeest
Facebook: @HetAllesisNoordFeest

Kom naar Het Alles is Noord Feest 2025

Heb je wel eens een  
happy stone gevonden  
of gemaakt?

Happy stones zijn beschilderde stenen die je aan 
iemand kunt geven. Of tijdens een wandeling 
ergens achterlaten voor een onbekend persoon. 
Voor een ander is het een geluksmomentje om 
zo’n steen te vinden. En voor jou om te maken.

Doe mee
In Buurthuis het Anker kun je samen met anderen 
stenen omtoveren tot happy stones. Zet er een 
aardige tekst op, maak een tekeningetje of 
schilder iets wat je mooi vindt. Het is bedoeld 
voor volwassenen (vanaf 18 jaar). Maar als je je 
(klein)kind of je oppaskind wilt meenemen, dan 
mag dat zeker.

Wanneer: vrijdag 20 juni, vrijdag 18 juli en vrijdag 
22 augustus
Hoe laat: van 13.00 tot 15.00 uur
Waar: in buurthuis Het Anker in het Noorderpark

Deelname is gratis, inclusief materialen, koffie/
thee en kleine hapjes. Wel graag aanmelden via 
Yudith: 06 – 19 84 96 06 (whatsapp).

Café Pompet heeft 
plaatsgemaakt voor  
Café Sans

Café Pompet in het Noorderpark is in april 
definitief gesloten. De plek is overgenomen 
door Sans. Sans heeft een biobuurtwinkel 
(Petit Sans) en café. Zij zaten voorheen op de 
Meeuwenlaan, maar nu vind je ze dus in het 
Noorderpark. Op 5 mei was de feestelijke 
officiële opening.

Openingstijden: 
Maandag t/m woensdag van: 12.00 tot 19.00 uur
Vrijdag t/m zondag van: 10.00  tot 19.00 uur

Eet gezellig mee in 
Buurtkamer 

Heliotroopstraat

Elke donderdagavond worden de tafels gedekt in 
Buurtkamer Heliotroopstraat. Want dan is het weer tijd 
voor onze gezamenlijke buurtmaaltijd. Wil je ook gezellig 
een keer mee eten? Bel dan naar Simone: 06 20 44 59 10. 

Hoe laat: De buurtmaaltijd start om 18.15 uur. Je bent 
welkom vanaf 17.30 uur voor een kopje koffie of thee. 
Waar: Heliotroopstraat 27

Denk jij mee met Buurtteam 
Amsterdam Noord?

Het Buurtteam hoort graag wat jij vindt van hun werk. 
En hoe het beter kan. Daarom nodigt Buurtteam 
Amsterdam Noord je uit om dat aan hen te vertellen. 
Wat zijn je wensen, je behoeften en verwachtingen van 
het Buurtteam? Als je jouw ervaringen met ze deelt en 
verbetertips geeft, kunnen zij daarvan leren. En daar wordt 
hun werk beter van.

Iets voor jou?
Iedereen vanaf 18 jaar kan meedoen. En dat kan op heel 
veel manieren. Vertel ze één keer je verhaal. Of praat met 
een groep over een belangrijk thema. Of neem zitting in 
de klantenraad. Het is maar net wat jij wilt, wat er bij jou 
past en wanneer het bij jou past.

Meer weten? 
Neem dan contact op met Merel van Wetering via: 
m.vanwetering@clientenbelangamsterdam.nl. Of per 
telefoon of Whatsapp op: 06 – 39 82 76 75. 

Het Buurtteam zit op het Mosveld 8D. Kijk ook eens op: 
www.buurtteamamsterdam.nl

Op de koffie bij Ko Liefveld: 
‘Vroeger stond de deur gewoon open’

Een van Ko’s dierbaarste 
herinneringen: 

de oudejaarsvuren

‘Hier op de hoek was er in het begin een klein 
vuur, met kerstbomen die we overal vandaan 
sleepten’, vertelt Ko. ‘Maar elk jaar werd het 
groter. De hele buurt hielp mee: jongeren 
verzamelden hout, ouders hielden een oogje 
in het zeil. Voor veel bewoners was het vuur het 
hoogtepunt van oud en nieuw.  Je voelde echt 
dat het óns vuur was, van het dorp.’

Er kwamen mensen van buitenaf op af. 
‘Maar je zag meteen wie er niet uit de buurt 
kwam.’ Ko lacht als hij terugdenkt aan die tijd: 
‘We barricadeerden het dorp zelfs, zodat 
niemand van buiten de kerstbomen kon jatten. 
Was je geen bekende, dan werd dat direct 
doorgegeven.’

Later, toen de gemeente en politie ingrepen om 
de vuren te stoppen, liep de spanning op. Ko: ‘In 
2005 kwam de ME zelfs het dorp in. Ze dachten 
dat ze het vuur konden tegenhouden, maar dat 
liep uit de hand. Ze hadden nooit verwacht dat 
wij ons zó zouden verzetten.’ 

Voor Ko is het meer dan nostalgie. ‘Het vuur is 
niet zomaar vuur. Het is verbondenheid, een 
ritueel, een dorpstraditie.’

Hoi Bloemenbuurt    Berichten door en voor de buurt

Jonh en Ellie doen een bakkie bij Ko.


